
                                           December 2023  

                               

   NIEUWSBRIEF                   
           

 Wijkgemeente Hardenberg-   

                                   Centrum 
           

 

Beste mensen! 

 

Nóg is het Advent, maar aan alles kun je zien dat het 

Kerstfeest aanstaande is. 

Buiten hebben veel mensen hun sfeervolle lichtjes 

opgehangen, en ’s avonds zie je in de huizen overal de 

kerstbomen al staan. 

 

Advent vraagt ons of we er klaar voor zijn. 

Dat gaat dan niet vooral over uiterlijke dingen, maar dat gaat over onszelf. 

Want als straks de blijde boodschap weer gehoord wordt – van het Kind dat God 

aan de wereld heeft gegeven – dan wil die boodschap ons bepalen bij de hoop en 

bij de liefde. Een liefde die blijft en die nooit meer vergaat. 

 

Die liefde van God in het Kind van Bethlehem wil ons 

bewaren voor wanhoop, cynisme en berusting. Als wij in de 

Kerstnacht in gedachten bij de kribbe staan dan mag dat ons 

diep raken. Deze wereld – met onszelf er bij –  gaat niet 

verloren. In het Kind, dat midden in de donkere nacht naar 

de wereld komt, zien we de belofte van God. En Hij maakt duidelijk dat er 

toekomst is, want de liefde maakt alles nieuw. Góds liefde zal alles nieuw 

maken. En de mensen volgen zijn spoor, in hun doen en laten. Niet op een 

sentimentele manier, maar gedreven door een heilig verlangen dat de wereld 

uiteindelijk goed zal zijn, overal. 

 

Heel hartelijk nodigen wij iedereen uit om dit met ons te 

vieren.  

 

Zondag 24 december om 20.30 uur – Kerstnacht - 

Stephanuskerk 

Het begint met de Kerstnachtdienst – die dit jaar al redelijk 

vroeg is, namelijk om 20.30 uur. We houden de dienst in de Stephanuskerk,  



de kerk die voor deze sfeervolle dienst bij uitstek geschikt lijkt.  

Ds. Pieter  Noordmans zal de dienst leiden. De organist is Herman Boerman. 

Muzikale medewerking wordt verder verleend door de Harmonie Crescendo-

KNA, een prachtig korps. Komt allen tezamen! 

 

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag om 10.00 uur – Höftekerk 

Hartelijk welkom op de morgen van de Eerste Kerstdag! Het feestelijke van 

deze dienst wordt extra onderstreept door het koperensemble, onder leiding van 

Jan Maathuis. Het orgel wordt bespeeld door Riekus Hamberg. De dienst wordt 

geleid door ds. Pieter Noordmans. Samen vieren we de geboorte van het Kind en 

de betekenis van Zijn komst in de wereld. Een kind doet onze gezichten stralen, 

en dat mag op deze blije Eerste Kerstdag 

zeker het geval zijn.  

 

 

 

 

 

Na de Kerstdagen volgt ook al vlug de 

Jaarwisseling. 

 

Zondag 31 december 2023, Oudejaarsdag om 10.00 uur – Höftekerk 

Maandag 1 januari 2024, Nieuwjaarsdag om 10.00 uur - Höftekerk 

Het is best een mooi en veelzeggend gebruik om als gemeente het oude jaar 

samen te besluiten…, en het nieuwe jaar de volgende dag ook met elkaar te 

beginnen. Dat is niet voor iedereen haalbaar, maar voor sommigen misschien 

wel – en die kunnen dan prima de anderen vertegenwoordigen. Als gemeente 

afsluiten en beginnen, want de tijden zijn in Zijn hand – wat veel troost en 

inspiratie kan geven.  

Dus, hartelijk welkom! De diensten worden door ds. Pieter Noordmans geleid. 

We spreken de wens uit dat het voor iedereen goede en gezegende feestdagen 

mogen worden. 

 

✓ O ja, bij deze nieuwsbrief treft u een exemplaar van het Kerstnummer van 

de Elisabeth bode aan. Alstublieft! We hopen dat u het gebaar kunt 

waarderen. 

 

Een warme groet!  
                                                                                             

Ds. P.J.H. Noordmans 

pjhnoordmans@gmail.com 
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